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Hier is ie dan: onze eerste Nieuwsbrief! 

Het heeft best wel lang geduurd, maar nu zijn de websites van de Stichting en van de 

Foundation op orde en is de ANBI-status verkregen, dus administratief hebben we wat 

meer tijd. Vandaar. 

In de Nieuwsbrieven kunnen jullie lezen wat er nog meer gebeurt in Ghana, dingen die 

niet echt in een blog thuishoren. Bijvoorbeeld dingen over de cultuur, het weer en wat 

meer achtergrondinformatie. En uiteraard wat er in Nederland gedaan wordt om Lumen 

Mundi Ghana draaiende te houden. 

 

Ghana 
 

Over cultuur- en andere verschillen 

Allereerst is het belangrijk om hier te vermelden dat Ghana een Engelstalig land is. Sinds 

de kolonisatie door Groot-Brittannië is Engels de algemene voertaal. Eigenlijk een 

logische keuze in een land waar 79 verschillende talen gesproken worden. En dat is 

zonder Engels en Frans (Bron: Wikipedia). Als gemeenschappelijke taal is het Engels gekozen, 

zodat geen enkele bevolkingsgroep ‘voorgetrokken’ zou zijn door de keuze van hun taal. 

Maar ja, in 1957 werd Ghana onafhankelijk en verdwenen de Britten. Sinds die tijd zijn er 

geen Engelstalige docenten meer, en langzamerhand is het Engels een Ghanees-Engels 

geworden. Om een klein voorbeeld te geven: Als iemand tegen je zegt: ’I am coming”, 

bedoelen ze dat ze weggaan….  Als iemand dit zegt, denk ik dat ze even wat gaan 

halen, of even naar het toilet gaan of zoiets. Nee hoor, ze verdwijnen en komen niet 

meer terug. (Ik wacht nog steeds op iemand die ondertussen overleden is.) 

Dus voor mij is het Engels niet altijd te begrijpen en voor de Ghanezen is mijn Engels ook 

niet altijd te begrijpen. Elkaar veel uitleg geven is dus heel belangrijk. Maar vragen stellen 
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is ook lastig. Vanaf de 

basisschool wordt kinderen 

hier geleerd om juist géén 

vragen te stellen. Een 

leerkracht kan als antwoord 

bijvoorbeeld zeggen dat je 

het aan je collega (een 

ander kind) moet vragen. 

Of hij zegt gewoon dat je 

dom bent. Veel kinderen 

die wij op school krijgen, 

durven dan ook geen 

antwoord te geven als ze 

niet helemaal zeker zijn van 

hun zaak. En aan de 

andere kant kunnen ze 

heel hard gaan lachen als 

een ander kind een 

verkeerd antwoord geeft.  

Ook de collega’s waar ik mee samenwerk vinden vragen stellen lastig. Hetzelfde geldt 

voor fouten maken, iets vergeten of iets kapot maken, ook al is dat per ongeluk. Voor mij 

is dat echt heel moeilijk te begrijpen. 

 

Onze 4 nieuwe leerlingen dit schooljaar: 

          Arafat               Awonbolomi                     Awentimi                       Godson 

 

 

Het weer 

We zitten op dit moment net na het regenseizoen, de winter is nu begonnen. Als het heeft 

geregend moeten wij met onze bus 3 rivieren oversteken. De grond is zo verzadigd met 

water, dat als er nog wat valt, het water echt niet meer weg kan. Gelukkig zijn deze 

waterpartijen niet diep, maar er is altijd de kans dat je erin vast loopt, omdat je niet weet 

hoe diep het echt is. En ik kan me niet herinneren aan welke kant van de weg ik reed 

toen het alleen een beschadigde, maar wel droge weg was. Hetzelfde geldt voor de 

gaten in de weg. Als ze vol water staan is er het voordeel, dat je dan ziet dat er een gat 

Ons team. v.l.n.r. Martha (kokkin), Meriga (speciaal voor de kinderen die 

niet kunnen lopen, zitten of praten),  Margreet, Godfred (leerkracht voor 

de middengroep), Kojo (conciërge), Mary (leerkracht voor de kinderen 

die de mogelijkheid hebben om naar een gewone school te gaan). 
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IS. Als het droog is en je rijdt in de 

schaduw van de bomen zie je soms 

een gat héél laat, of helemaal niet. Niet 

goed voor de bus en zijn passagiers, die 

soms echt door elkaar geschud 

worden. En als je dan echt niet meer 

verder kunt met de bus, tja, dan moet 

je lopen. Deze dag waren we alleen 

met de staf. Na elke vakantie poetsen 

we de klas. Dan is er ook altijd een 

hoop materiaal dat mee moet naar 

school: van mijn groen-afval voor het 

maken van compost, tot de was, tot de 

industriële stofzuiger, tot ….. 

 

 

  

 

 

 

En waar het regenseizoen 

ook voor zorgt, is dat de 

schone was in de kast 

(droog in 2 volle dagen, 

terwijl dat in het droge 

seizoen nog niet eens een 

uur duurt!) naar schimmel 

ruikt en dus weer opnieuw 

gewassen moet worden! 

Word ik niet altijd blij van, 

omdat er soms geen water 

en soms geen elektriciteit 

is. 

 

 

 

Humanitarian Award Global 

En toen was ik opeens een genomineerde voor de Humanitarian Award Global. 

Allereerst was ik er zeer door verrast! We bestaan nog maar zó kort. De school draait nog 

maar net 2 jaar, de community-based workshop draait al wel wat langer, maar in het 

tweede jaar alleen vanuit de kale container. Dat het gebouw er rondom helemaal klaar 

is, is nog maar net een jaar! Ik vond dan ook dat deze nominatie een beetje te hoog 

gegrepen was voor ons. (Van de organisatie moet ik MIJ zeggen, want ik ben persoonlijk 

genomineerd en dat kunnen ze niet veranderen.)  

Richard is samen met mij naar Accra afgezakt om de prijsuitreiking bij te wonen. Tot mijn 

grote verbazing kregen ook wij een Award: The Community Impact Award. 

 

Een van de ‘rivieren’ waar we doorheen moeten. De eerste 

keer dat ik dat deed, met een bus vol leerlingen en staf, kreeg 

ik luid applaus van de inzittenden, maar ook het verzoek van 

Richard om dat niet nog een keer te doen. 
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Het was een heel bijzondere avond. We 

werden om 17.00 uur verwacht. En ik, als 

Europeaan, vond dat we er op tijd moesten zijn. 

Maar, zoals ik eigenlijk wel had kunnen weten, 

was er om die tijd nog niets te doen. De rode 

loper moest zelfs nog uitgelegd worden. (Weer 

zo’n cultureel dingetje, waar ik maar niet aan 

kan wennen.) Alle genomineerden druppelden 

langzaam binnen. Overal stonden camera’s. In 

eerste instantie was het de bedoeling om te 

netwerken. Dat hebben we ook zeker gedaan. 

Ondertussen en achteraf werden er interviews 

afgenomen, foto’s gemaakt en veel gekletst.  

Richard en ik hebben een heel erg leuk gesprek gehad met de ambassadeur van 

Suriname. Wat een leuke vrouw is dat! Ik hoop dat ze een keer op bezoek komt. 

Wat later werden we verwelkomd in een enorme zaal. Richard en ik werden helemaal 

voorin geplaatst. Daar hadden we een prima overzicht. Er speelde een heel goede 

militaire band. En tussen de uitreikingen door waren er andere muzikanten: 2x een gitarist 

en 1x een saxofoniste. En ze speelden werkelijk de sterren van de hemel! 

 

 

Ik was een van de laatsten die de Award in ontvangst 

mocht nemen. De ‘das’ waren ze op dat moment 

vergeten, maar de organisator zelf heeft deze bij mij 

omgehangen, toen de avond al was afgesloten. 
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Nederland 

 

Het bestuur van de Stichting Lumen Mundi houdt zich bezig met fondsenwerving voor de 

Lumen Mundi Foundation in Ghana. Zo stond er dit jaar een kraam met Ghanese 

producten op verschillende markten in het zuiden van het land. Anne en Jan van Kessel-

Carpaij zijn de trouwe en onvermoeibare vertegenwoordigers van Lumen Mundi, 

waarvoor heel veel dank! 
 

Ook op de jaarlijkse fairtrade markt 

in de Jozefkerk in Oss op 27 oktober 

was Lumen Mundi weer aanwezig. 

Anne en Jan werden daar 

‘geassisteerd’ door penningmeester 

Karin Cox en voorzitter Sjaak van 

Dorst, die een mooie presentatie 

van de school liet zien. 
 

 

 

 

Activiteiten 
 

De volgende activiteiten staan de komende weken op de agenda: 
 

- Zondag 24 november: kerstmarkt in Dreumel van 11.00 tot 17.00 uur. 
 

- Woensdagavond 27 november: ‘African-Pub-Kwis’ in de 

Ogtent, Remigiusplein 9, 6921BL Duiven, aanvang 20.00 uur. 

De leerlingen van het Candea Technasium Duiven 

organiseren een pubkwis met een Afrikaans randje. De inleg 

is vrij, ieder kan dit zelf bepalen (contant of met een QR 

code). De hoofdprijs is natuurlijk voor de kinderen in Afrika 

(voor Stichting Lumen Mundi in Ghana en Stichting Malaika 

Kitui Youth in Kenia). De leerlingen maken zelf een 

toepasselijke prijs voor de winnaars van de avond. Iedereen 

is van harte welkom!  

Wel graag even aanmelden. Dat kan als team of als individu 

bij: b.carpaij@candea.nl.  
 

 

 

Kerstkaartenactie 
 

De Dames van de Zijden Draad (pop-up 

naaiatelier) hebben weer prachtige kaarten 

voor de feestdagen gemaakt. 

Ze kosten € 6,50 per set van 4 stuks, A6 

formaat of vierkant (inclusief envelop, 

exclusief verzendkosten). 

Bestellen via dezijdendraad@gmail.com.  

De opbrengst komt geheel ten goede van 

Lumen Mundi. Van harte aanbevolen! 

 

 

 

        Set Muziek        Set Kerst (textiel)              Set Wereldkaarten  
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Wie houdt er van een uitdaging? 
 

Last, but not least, maar wel heel belangrijk: ons bestuurslid Jiri Makkes heeft vanwege 

drukke werkzaamheden helaas moeten besluiten om uit het bestuur te stappen. Er wordt 

nu een nieuw bestuurslid gezocht voor dit prachtige project in Ghana. Er is in korte tijd 

een volwaardige school neergezet voor kinderen met een handicap. Inmiddels zijn er 19 

leerlingen, van kinderen die niet kunnen lopen of praten tot kinderen die worden 

voorbereid om naar een gewone school over te gaan, en allerlei kinderen daar tussenin. 

Maar er zijn nog veel plannen voor de toekomst, waarvoor de Stichting zich wil inzetten, 

zoals het bouwen van een huis voor kinderen die om wat voor reden ook niet thuis 

kunnen wonen. Dan is er ook meer personeel nodig. Verder uitbreiding van de 

‘veestapel’, de groentetuin en de workshop, zodat de Foundation zelf meer inkomen 

kan genereren. U snapt dat wij met veel belangstelling uitzien naar positieve reacties.…. 

 

 

 

Algemeen 
 

 

 

Blogs 
 

Er verschijnen zeer regelmatig blogs op onze website: http://www.lumenmundi.nl.  Daar 

is altijd het laatste nieuws te lezen en er kan worden doorgeklikt naar de Ghanese 

website of u klikt hier rechtstreeks op de link: http://www.lumenmundighana.org. (Engels) 

Margreet probeert alles steeds actueel te houden. 

 

 

Donaties 
 

Voor alle toekomstplannen is natuurlijk geld 

nodig. Donaties zijn daarom altijd zeer welkom! 

Onderaan deze Nieuwsbrief staat het bank-

rekeningnummer. 

Via contact@lumenmundi.nl kunt u ook laten 

weten of u vaste donateur wilt worden met 

bijv. een maandelijkse bijdrage; elke euro is 

welkom en gaat rechtstreeks naar Ghana – 

strijkstokken kennen we niet. 
 

De komende tijd richten we ons op twee 

projecten: 

- Het bouwen van een woonhuis voor de kinderen die niet thuis kunnen wonen. Dit heeft 

de prioriteit. 

- Het bouwen van een betere keuken; omdat de buitenkeuken niet vrij is van slangen 

wordt er nu voorlopig in de school gekookt. Dat is erg onpraktisch en kost een stuk van 

de lesruimte. 
 

De maandelijkse donaties zullen vooral gebruikt worden voor de vaste kosten van het 

personeel, ook voor het nieuw aan te nemen personeel voor het woonhuis. 
 

 

http://www.lumenmundi.nl/
http://www.lumenmundighana.org/
mailto:contact@lumenmundi.nl
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Verder worden er sponsors gezocht voor een van de jongste leerlingen, Apatawen. Hij 

kan onmogelijk thuis wonen en woont nu bij Stichting Onyame. Zij betalen de voeding 

en alles eromheen. Lumen Mundi betaalt Teni die de zorg voor Apatawen heeft; zij komt 

daar speciaal voor. De kosten worden deels al gesponsord, maar er is meer nodig. 

Apatawen is een intelligent kind dat helaas niet kan lopen. Maar de verwachting is dat 

hij ver zal kunnen komen in het leven, mits hij de kans krijgt.  

 

 

ANBI 
 

Sinds 24 juli 2024 is de Stichting Lumen Mundi door de Belastingdienst aangemerkt als 

Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft zij de ANBI-status verkregen. Dit betekent 

dat giften onder voorwaarden kunnen worden afgetrokken van de Inkomstenbelasting. 

Periodieke giften die zijn aangegaan voor tenminste 5 kalenderjaren kunnen in hun 

geheel worden afgetrokken. Deze dienen dan wel schriftelijk te zijn vastgelegd in een 

overeenkomst met de Stichting. Meer informatie hierover staat op belastingdienst.nl. 

 

 

Gratis doneren 
 

Als u online shopt, kunt u dit ook doen via doelshop.nl; zo goed als alle populaire 

webshops doen mee. U koopt het product in de webshop zelf, maar doordat u dit via 

doelshop.nl doet, gaat er gratis een (bescheiden) donatie naar Stichting Lumen Mundi. 

Je kunt zelfs verzekeringen afsluiten en van energieleverancier wisselen! (Wat dan toch 

een mooie € 20,00 oplevert!) 

Hoe werkt dit? Ga naar http://doelshop.nl en kies ‘Stichting Lumen Mundi’ of google  

‘stichting lumen mundi.doelshop.nl’ en koop bij een van de aangesloten webshops. Bij 

iedere aankoop doneer je dan automatisch én gratis aan ons doel. 

 

 

Nieuwsbrief 
 

Als u het niet op prijs stelt om de Nieuwsbrief te ontvangen, stuur dan een mail naar 

contact@lumenmundi.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Redactie 
 

Margreet Carpaij: greetghana@gmail.com      /    Ria Carpaij: riacarpay@gmail.com 

 

 

 
  

 KVK:  82783039 Contactgegevens: 
 RSIN: 862602907 contact@lumenmundi.nl 
 IBAN: NL58TRIO0320384950 +31610113987 

http://doelshop.nl/

